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Peter Jonckheere (°1961)

is acupuncturist te Assebroek-
Brugge en heeft al verschillende
boeken gepubliceerd, waaronder
de medische thriller “Geheim”.
Hij is gespecialiseerd in de Myo-
fasciale Therapie en Toegepaste
Kinesiologie. Hij doceert en zetelt
in diverse nationale en internati-
onale organisaties.

Wegwijs in acupunctuur
(Gezondheid, welzijn)

In Wegwijs in Acupunctuur wordt,
zoals de titel aangeeft, op een
begrijpelijke en praktische ma-
nier uitgelegd hoe een acupunc-
turist tot een energetische analy-
se komt en zijn behandeling op-
stelt. Ook worden aan de patiént
allerlei richtlijnen en tips aange-
reikt waardoor hijzelf kan bijdra-
gen tot het verbeteren van zijn
gezondheid. Tevens vindt de le-
zer in het boek een lijst met ziek-
tebeelden die volgens de Wereld
Gezondheids Organisatie kun-
nen worden behandeld met acu-
punctuur.

Kortom, Wegwijs in Acupunctuur
is een boek dat aan de verwach-
tingen zal voldoen van iedereen
die geinteresseerd is in deze
alternatieve geneeswijze. Zowel
patiénten als genezers, artsen
als therapeuten en zelfs ervaren
acupuncturisten zullen er hun
gading in vinden.

Technische gegevens:
Paperback - 128 blz.

ISBN 9789070959852 - € 17,95
NUR1: 100 - NUR2: 873
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Frans Depeuter (° 1937)

is een literaire duizendpoot, die
bedrijvig is op alle domeinen van
de literatuur. Hij publiceerde 18
romans en novellenbundels, 13
dichtbundels, maar ook essayis-
tisch werk en kinderboeken. Ver-
der werden 23 toneelstukken van
hem gecreéerd. Voor zijn werk
ontving hij tal van bekroningen.

Het verborgen leven van
Gerard Walschap (essay)
Gerard Walschap was een van
de grootste auteurs van de Ne-
derlandstalige literatuur. Maar
kwam het beeld van de mens
Walschap overeen met dat van
de auteur? Frans Depeuter zocht
een antwoord op vragen als: Was
Walschap een racist? Was zijn
afscheid van Kerk en geloof méer
dan een rancuneuze reactie?
Hoever ging zijn Deutschfreund-
lichkeit? Hoe stond hij tegenover
de jeugd? En tegenover zichzelf?
Hoe zat het met zijn ‘socialis-
me’?...

Depeuter baseert zijn studie op
historische documenten, op ge-
tuigenissen van derden, maar
vooral op Walschaps eigen brie-
ven en uitspraken en op de
woorden van zijn romanpersona-
ges waarmee de auteur zich
ondubbelzinnig vereenzelvigt.
‘Het verborgen leven van Gerard
Walschap' is dus geen ‘essay’ in
de stroeve zin van het woord,
maar een vertellend en satirisch
dossier dat bijna leest als een
roman.

Een must voor de bibliotheken
en scholen, voor literatuurken-
ners in het algemeen en de Wal-
schapkenners in het bijzonder,
maar ook voor iedereen die gein-
teresseerd is in het “verborgen
leven” van een groot schrijver!...

Technische gegevens:
Formaat Din A4 - 144 blz.

ISBN 9789070959821 - € 20,00
NUR: 323

Robin Hannelore (° 1937)

is een van onze laatste Vlaamse
‘vertellers’. In zijn zeer omvang-
rijk oeuvre beleven we het wel en
wee van de Kempen sedert WO
Il. Zijn motto is nog altijd: “Il n’est
qgu'un travail pour les hommes:
arracher quelque chose, si peu
que ce soit, a la destruction et a
I'oubli.” (Georges Duhamel)

Er zitten geen Goudvissen
meer in het Ven (roman)
Deze nieuwe roman van Hanne-
lore is een vervolg op zijn proza-
debuut, Het 58e facet, dat zich
afspeelde in het Kempense dia-
mantslijpersdorp Pallaard.

In de gouden tijd van ‘het steen-
tje’ kende dit onooglijke dorp een
ongelofelijke bloei. En toch kleef-
de er een smet op: na een al te
brutale ontgroening viuchtte een
meisje uit een van de diamantslij-
perijen weg. Nooit hoorde nog
iemand van haar.

En nu, veertig jaar later, nu het
geheim van haar verdwijning
gewoon een brokje dubieuze
geschiedenis geworden is en de
Pallaardse jeugd zelfs niet meer
weet wat een briljant is, komt het
dorp weer in de belangstelling
(zelfs van CNN!): onder een ge-
kantelde grafsteen op het kerk-
hof werd een halfnaakte vrouw
gevonden...

Pallaard kampt trouwens nog
met een ander mysterie: wie is
de rare notaris die de mooiste
gedeelten van dit paradijsachtige
dorp opkoopt, en waarom doet
hij dat?...

Paul Hardy schreef destijds:
“Robin Hannelore freedt naar
voren uit een gemeenschap,
doch enkel om te getuigen, niet
om zich van die gemeenschap te
distantiéren.”

Technische gegevens;
Paperback - 96 blz

ISBN 9789070959838 - € 16,95
NUR1: 301 - NUR2: 344



Axel Daeseleire (°1968)

was als acteur o.m. te zien in
films als Ad fundum, Dief, Team
Spirit, De Indringer, De hel van
Tanger, en in tv-series zoals Flik-
ken, Dennis, Kinderen van De-
windt, Matroesjka’s, Louis-Loui-
se... Hij is ook actief als auteur en
plastisch kunstenaar bij het kun-
stenaarscollectief ADAMAVA.

Nachtdier (Poézie, 3° druk,
ongewijzigd)

De dichtbundel “Nachtdier” is het
literair debuut van Axel Daeselei-
re, die de gedichten opdroeg aan
zijn overleden vader en de be-
treurde acteur Donald Madder.
Leven, dood, liefde, nacht en
waarheid, dat zijn de thema’s die
erin verscholen zitten.

Over de titel zegt de auteur: “Het
is een nachtelijk exploot, een
soort van onderhuidse nachtwan-
deling. Ik ben namelijk een nacht-
dier. Ik hang ‘s nachts met mijn
vrienden in de kroegen en ik
schrijf ook meestal ‘s nachts.”
Daeseleire had oorspronkelijk niet
de bedoeling om zijn gedichten uit
te geven. Gelukkig hebben we
hem kunnen overtuigen om dat
wél te doen.

Benevens gedichten staan in de
bundel ook een aantal reproduc-
ties van kunstwerken van Jurgen
Addiers, Lode Tibos en Adriaan
van Looy.

Uittreksel uit het Nawoord van
Tom Van Bauwel (19 augustus
2005): “In de poézie, als in het
leven worstelt hij met ledematen
van de liefde, omhelst hij de ar-
men van de nacht, verleent hij
zich de gratie van eenzaamheid,
en bijt hij de dood dood... in het
volle besef dat er geen antwoor-
den zijn als wel vragen, veel vra-
gen..."

Technische gegevens:
Paperback — 48 blz.

ISBN 9789070959658 - € 12,50
NUR 306

Bart Lauvrijs (°1963)

studeerde Godsdienstwetenschap-
pen, Filosofie en Kerkelijk Recht in
Leuven en doceert Volksdevotie
aan de faculteit Vergelijkende
Godsdienstwetenschappen in Ant-
werpen. Hij schreef o.m. Een we-
reld vol bijgeloof, Het feestenboek
voor de jeugd en Oei, ik heb een
zwarte kat gezien.

Van satan tot voodoo (Ver-
halen over duistere machten)
Op basis van zijn eerdere suc-
cesvolle en wetenschappelijke
boeken over bijgeloof en folklore
heeft Bart Lauvrijs voor de jeugd
zeven verhalen gebundeld. De
personages zijn allen geheimzin-
nige figuren.

Er is de heks Jutta, die op be-
zems vliegt en de toverformules
kent. De druide John is een witte
magiér, die het Ogham-alfabet
kent en alles afweet van de eik
en de maretak. Vrijmetselaar
Leander is lid van een geheim
logegenootschap. Wanneer de
sjamaan Guy in trance geraakt,
praat hij met de geestenwereld,
terwijl ~ zijn  vrouw,  wicca-
meesteres Kato, naakt de Moe-
dergodin  vereert. Een heel
vreemde figuur is de satanist
Ward. Hij vereert Satan en
draagt zwarte missen op. Zijn
tegenpool is de exorcist Pierre,
lid van het Opus Dei en duivel-
uitdrijver. Tot slot werkt voodoo-
priester Peter met voodoopop-
pen en ziet hoe andere voodoo-
priesters mensen als zombies
door het leven laten gaan.

Het opzet van deze bundel is de
jeugd in verhaalvorm informatie
te verstrekken over wat druiden,
exorcisten, voodoopriesters... in
het echt doen. Een boeiende en
leerrijke verhalenbundel.

Technische gegevens:
Paperback - 96 blz.

ISBN 9789070959869 - € 14,95
NUR: 284

Willem Persoon (° 1944)
publiceerde naast acht dichtbun-
dels ook essays, biografieén,
toneelteksten, een kinderboek...
In 2009 verscheen zijn literair-
historische roman ‘Magie in de
Meander'. Samen met de grafica
Veerle Rooms realiseerde hij tal
van bibliofiele projecten in bin-
nen- en buitenland.

Our Soldiers - Onze solda-
ten '14-18 (Poézie)

‘Our Soldiers’ werd geinspireerd
door de herdenking van negentig
jaar einde van de Eerste We-
reldoorlog en het verdwijnen van
de laatste oud-strijders van de
Grote Oorlog.

Dit boek maakt deel uit van een
ruimer samenwerkingsproject
tussen Vlaanderen en Nieuw-
Zeeland en de prominente rol
van de Nieuw-Zeelanders in het
drama van Flanders Fields.

De hierin afgebeelde werken van
de grafica’s Veerle Rooms en
Lieve Bierque (Nieuw-Zeeland)
werden geselecteerd uit de bijho-
rende bibliofiele koffer met het
totaalpakket van dit project.
Naast de Nederlandse teksten
bevat het boek ook de vertalin-
gen in het Engels.

Technische gegevens:
Formaat 24 x 17 cm — 64 blz.
ISBN 9789070959845 — € 15,00
NUR 306

BOEKENBEURS 2009

Van zaterdag 31 oktober t/m
woensdag 11 november

Antwerp Expo,
Jan van Rijswijcklaan 191,
2018 Antwerpen

Elke dag van 10u tot 18u
(do 5/11 en di 10/11 tot 22u)
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